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Deelname Russische en Wit-Russische atleten aan de Olympische Spelen  -  Standpunt

Onlangs ontstond er commotie over uitspraken van het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC). In december 2022 besliste het IOC nog dat er geen enkele (Wit-)Russische vlag in 
de sportstadions te zien mag zijn. ‘Geen vlag, volkslied, kleuren of eender welke 
verwijzing naar die landen is welkom’, klinkt het. Er mag ook geen olympische activiteit 
in beide landen plaatsvinden, en er mogen geen overheidsfunctionarissen van beide 
landen naar de Spelen worden uitgenodigd.

Maar Russische atleten zouden eventueel wel mogen aantreden als ‘neutrale atleten’ 
volgens het IOC, zodat ze toch kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs in 
2024. Het IOC is van mening dat atleten niet verhinderd mogen worden om deel te 
nemen op basis van hun paspoort. Hetzelfde geldt voor Wit-Russische atleten, en voor de 
(Wit-)Russische atleten die willen deelnemen aan de Paralympische Spelen.

Het IOC verduidelijkte wel dat alleen ‘sporters die het olympisch charter respecteren’ 
welkom zijn. Atleten die publiek steun betuigd hebben aan de Russische oorlog zouden 
daardoor alsnog niet mogen deelnemen. Hetzelfde geldt voor wat doping betreft. Enkel 
atleten die de Anti-Doping Code onderschrijven, zijn welkom. 

De Oekraïense overheid reageerde alvast scherp op de uitspraken van het IOC en zoekt 
steun bij verschillende landen. 

Wat is het standpunt van de minister over de deelname van Russische en Wit-Russische 
atleten aan de Olympische Spelen? 
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Dit is een delicate en soms emotionele kwestie. Ik heb begrip voor mensen die ook op de 
Olympische Spelen een sterk signaal willen geven tegen de Russische invasie van Oekraïne. 
Toch geloof ik niet dat elke Rus moet opdraaien voor de wandaden van het Poetin-regime. 
Wij moeten vermijden dat zelfs Russische atleten die zich afkeren van het Poetin-regime 
geweerd worden, alleen maar omdat ze als Rus geboren zijn. Ik wil wel dat er strengere 
voorwaarden komen voor deelname onder neutrale vlag, want dit mag geen achterpoortje 
zijn om zomaar elke Rus toegang te geven: dan kan de propagandamachine in Moskou ook 
blijven draaien. We zouden bijvoorbeeld aan Russische deelnemers kunnen vragen om de 
invasie van Oekraïne te veroordelen. Russen die Poetin letterlijk en figuurlijk achter zich 
willen laten verdienen onze steun.


