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Vlaams buitenlands en mensenrechtenbeleid  -  Aandacht voor vervolging van atheïsten 
en niet-religieuze personen in de wereld

In de beleidsnota Buitenlands Beleid lezen we dat Vlaanderen streeft naar een betere 
naleving van de rechten van de mens omdat een betere naleving van de mensenrechten 
bijdraagt tot een democratischere, vreedzamere en veiligere internationale samenleving. 
Inzake holebi- en transgenderbeleid wil de Vlaamse Regering zelfs haar internationale 
voortrekkersrol bevestigen en een actieve rol spelen, ook buiten de landsgrenzen.

De Internationale Humanistische en Ethische Unie (IHEU) publiceert jaarlijks een 
‘Freedom of Thought’-rapport. Het rapport van 2016 is uitgegeven met een voorwoord 
van Dr. Ahmed Shaheed, de ‘UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief’. In 
dat voorwoord onderstreepte Dr. Shaheed dat de vrijheid van godsdienst niet mag 
impliceren dat niet-godsdienstige mensen vervolgd kunnen worden.

Uit de jaarrapporten van de IHEU blijkt dat de vervolgingen van atheïsten, niet-
religieuzen en humanisten wereldwijd toeneemt. Bloggers en uitgevers worden vervolgd 
en gestraft, vaak op basis van vage principes als ‘godslastering’ of ‘het beledigen van 
religieuze gevoelens’. Verscheidene lidstaten van de EU kennen overigens nog altijd een 
formeel ‘verbod op godslastering’.

In verschillende landen riskeren atheïsten de doodstraf als ze voor hun overtuigingen 
uitkomen. In talrijke islamitische landen wordt atheïsme bestraft met de dood. In veel 
landen kunnen atheïsten ook niet rekenen op elementaire bescherming door de overheid 
wanneer ze het aan de stok krijgen met religieuze fundamentalisten. Koplopers bij de 
vervolging van atheïsten hebben meestal ook een bedenkelijke reputatie op het gebied 
van godsdienstvrijheid en vrouwen- en homorechten.

Op welke manier besteden het Vlaams buitenlands beleid en het Vlaams 
mensenrechtenbeleid specifiek aandacht aan de stijgende vervolging van atheïsten en 
niet-religieuze personen in de wereld?
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Er is geen expliciet Vlaams beleid in verband met de bescherming van atheïsten en niet-
religieuze personen wereldwijd, maar ik deel uw bekommernis. Het respect voor de 
fysieke integriteit van elke persoon en de strijd tegen alle vormen van discriminatie 
vormen de twee horizontale prioritaire thema’s van het Vlaams internationaal beleid.

Vlaanderen kiest ervoor om dergelijke bezorgdheden maximaal via het kanaal van de EU 
naar buiten te brengen. Het externe beleid van de EU is immers doordesemd van 
doelstellingen op vlak van mensenrechten en democratisering. 

Ik doe tegelijk zelf inspanningen tot het creëren van een verdraagzame internationale 
samenleving, gekenmerkt door democratie en respect voor mensenrechten. Tijdens mijn 
bezoek aan Iraaks Koerdistan, in april 2016, besliste ik om het project “Human Rights 
Education in Schools” te ondersteunen. Het doel van dit project is het versterken van 
mensenrechten, burgerzin, interculturele en andere normen in het onderwijscurriculum 
van het openbaar onderwijs in Iraaks Koerdistan. Mensenrechteneducatie biedt 
mogelijkheden om etnische, religieuze en politieke onenigheden af te zwakken en de 
voedingsbodem voor radicalisering te verkleinen.  


