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BRTN Radionieuws  –  Geboorte van Christus

Op 25 december 1995 herhaalde Radio 1 in de nieuws-
uitzendingen van 6.30, 7, 7.30 en 8 uur, telkens wanneer
Bethlehem aan bod kwam, dat dit de stad was waar
"volgens christenen Christus werd geboren".

Is de minister niet van mening dat de openbare omroep
hiermee een soort twijfel uit over het historisch bestaan
van Christus en dat zoiets, precies op kerstdag, voor
heel wat Vlamingen kwetsend kan overkomen ?

Werden er maatregelen genomen om dergelijke zaken
in de toekomst te vermijden ?

Antwoord

De BRTN deelt mij mee dat de precieze formulering in
het ochtendnieuws van 25 december 1995 was :
"(..) Bethlehem, volgens de christenen de geboorte-
plaats van Jezus Christus".

De openbare omroep heeft geen twijfel geuit over het
historische bestaan van Christus.

Er is evenwel geen historische eensgezindheid over de
geboorteplaats van Christus. De gewraakte toevoeging
is bijgevolg verantwoord. Een toonaangevende ency-
clopedie als de Winkler Prins schrijft bij het lemma
Bethlehem: "Volgens de evangelisten is Jezus in Beth-
lehem geboren".

Daar dit bezwaarlijk als kwetsend kan overkomen, zijn
er geen maatregelen genomen.


