Alaska - Je staat te flonkeren
van Peter Verhelst

Je staat te flonkeren

teruggetrokken

in een sneeuwwitte pels

omzwermd door spiegelingen

die met gespitste oren van elkaar wegsluipen
als waren ze ten prooi

aan continentendrift

tot ze uiteindelijk

spiegel in spiegel uit gekropen
voorbij de rede en voorbij vermoeidheid
onder een vreemdkleurige poolnacht
liggen te hijgen

en de ene spiegel na de andere traag
als een ijsschots door de knieén gaat
een stilte in

hoopjes

gestold vet

een schreeuw

die in echo’s weggeslingerd
voortijlend

over een eindeloos uitdijende vlakte
ooit opnieuw in je gezicht

terecht wil komen.

voorgelezen door Bart Caron



Ole Krarup
Wettelijke bepalingen, paragrafen bevatten geen vraagteken

In mijn omgang met

paragrafen

Heb ik jarenlang gespeurd

naar een vraagteken.

Maar al die paragrafen

hebben nooit enige twijfel zichtbaar gemaakt.

voorgelezen door Dirk Voorhoof

Hij verduidelijkt dat van de mensen van het recht niet verwacht wordt dat zij
vraagtekens plaatsen en twijfel laten bestaan, laat staan twijfel zaaien. Integendeel,
rechters worden geacht te beslissen, te (ver)oordelen, te straffen, een bevel op te
leggen. Advocaten gaan door het vuur voor hun cliénten: zij eisen, dagvaarden, werpen
middelen op, verdedigen een zaak. En de wetgever vaardigt bevelen uit, legt normen op,
formuleert verbodsbepalingen en dreigt met sancties of maatregelen.

Wat het recht niet doet, doet de literatuur juist wel: proza én poézie doen ons twijfelen,
stellen vragen.

(Uit Recht & Literatuur)



Marina Tsvetajeva
Uit ‘Werken’

Rondom Moskou zijn de heuvels blauw,
Warm haast is de lucht — geteerd en stoffig.
Ik slaap en lach de hele dag — alsof ik

Moet genezen van de winterkou.

Ik ga stil naar huis toe: verzen blijven
Ongeschreven — wat ik niet betreur!
Wielgeratel en amandelgeur

Zijn mij liever dan dat hele schrijven.

Met mijn lege hoofd voel ik mij rijk,
Want mijn hart is ergens veel te vol van!
En mijn dagen zijn als kleine golven
Waar ik staande op een brug naar kijk.

lemands blikken zijn te lief, te mooi

In de lauwe lucht die zachtjes zindert...
Nauwelijks genezen van de winter

Val ik aan de zomer al ten prooi.

(13 maart 1915)

Voorgelezen door Katia Segers



Thuis — Ruimtelijke ordening (Interieur)
Geert Buelens

De voorkamer laten we leeg
je weet nooit
er zouden zomaar mensen kunnen komen

Bezoek bij voorkeur

in de keuken

ook dat is een les van oudsher
kruidenrek en koelkast horen
immer binnen handbereik

Stoelen schuiven we bij
uit de voorraadkast
kerkers vol deegwaren
en chips

De gastvrijheid die uitgaat
van een zak aardappelen

De strijd tegen schurft
altijd centraal

Voorgelezen door Karin Brouwers
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